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E
lke dag opnieuw sjokte de
hond weer over die be-
sneeuwde weg op het Russi-
sche eiland Solovki, met in

zijn bek een tas. Op de heenweg naar
de winkel in de stad zat daar geld in,
op de terugweg een fles wodka en een
bruin brood. Onmisbare benodigd-
heden voor zijn baas, die twee benen
miste en die de deur maar moeilijk
uitkwam, vooral als de sneeuw zo
hoog lag en de felle vrieskou in zijn
stramme ledematen trok.

De Finse fotograaf Pennti Sammal-
lahti (Helsinki, 1950) zag het tafereel

tijdens een van zijn vele reizen naar
Rusland en legde het vast. In dat ene
beeld zit gelijk het belangrijkste the-
ma dat in bijna al zijn foto’s terug-
komt: de relatie tussen mens, dier en
natuur. De foto weerspiegelt zijn lief-
de voor de ongerepte, ruige natuur
van het noorden: de sneeuw, de kou,
de verlatenheid. Zijn compassie met
mens en dier. En zijn humor: Sam-
mallahti is een meester in het fotogra-

feren van absurdistische situaties en
grappige toevalligheden. Op andere
fo to’s zien we een hond die parman-
tig op een skibrommer zit terwijl an-
dere honden naar hem opkijken, en
kinderen die met vereende krachten
een auto uit de modder proberen te
duwen terwijl twee leeftijdgenootjes
alleen maar oog hebben voor de ca-
mera en hun best doen zich zo voor-
delig mogelijk in beeld te wurmen.

Sammallahti is een van de grote na-
men van de Finse fotografie. Hij pu-
bliceerde dertien fotoboekenen
werd in 2004 opgenomen in de expo-
sitie waarin Henri Cartier-Bresson
zijn honderd favoriete foto’s liet zien.
Hij is een meester in fine printing, en
hanteert een verfijnd palet van zwar-
ten, witten en grijzen, waarin hij vaak
focust op textuur en een sterke com-
positie – twee ravenzwarte vogels op
een wit pad, graspollen die nog net
door een enorm sneeuwveld heen
piepen. Maar het is vooral de poëti-
sche sfeer in zijn foto’s die raakt. Sam-
mallahti houdt van regen en sneeuw,
van duisternis en van de fletse stralen
van een opkomende zon die door het
zware wolkendek schijnen na een ijs-
koude, doorwaakte nacht.
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